
                                                                              

Ik heb het leven liefgehad, 
jullie allemaal evenzeer 

Graag had ik hier nog wat vertoefd, 
helaas, dat lukte niet meer. Wanneer 

er iemand aan mij denkt, dan 
zonder veel verdriet. 

Bedenk het leven is maar kort, 
dus is mijn wens: geniet!



Els Vos-Verbeek

Gevochten, maar nu eindelijk mijn rust gevonden

echtgenote van

Jan Vos

Jan
Jordi

Familie Verbeek
Familie Vos

Op vrijdag 19 juni nemen wij in besloten kring afscheid van 
onze lieve Els. 

Graag hadden we dit gedaan met iedereen die zich bij Els en 
bij ons betrokken voelt. Helaas is dit vanwege de huidige 

omstandigheden niet mogelijk. 

We vragen u daarom om vrijdag rond 14.45 uur een kaarsje te 
branden om zo in gedachten bij elkaar te zijn. 
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Trotse moeder van

Jordi

Els was zorgzaam, vrolijk, ijdel, gastvrij
maar vooral betrokken en sociaal,

zo kunnen we haar het beste omschrijven.
Samenzijn met iedereen die haar lief was,

was heel belangrijk voor haar.
Haar leven bestond uit gezelligheid, waarbij ze altijd uitkeek naar 

de jaarlijkse kermis en de Brabantsedag. 

Ze was graag in en om het huis bezig.
Ze hield van orde en netheid en was een doener die graag met 

haar handen bezig was.
Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op haar,

als ze kon helpen, dan stond ze paraat.
Genoten heeft ze van de fijne vakanties,

zelfs nog een week voor haar laatste ziekenhuisopname. 

De laatste jaren heeft ze veel moeten inleveren.
Ondanks alles maakte ze er het beste van.

Ze heeft na een harde strijd nu haar rust gevonden.
We zullen haar missen, als vrouw, moeder, dochter, zus, 

schoonzus en vriendin!

Simply the best! 


